H?nmg?efe‘?e%igl;ns Indonesié worden beschreven Ereveld

in een overzichtsfolder en in aparte informatiefolders:

° Nederlandse erevelden in Indonesié
e Ereveld Menteng Pulo (Jakarta)
e Ereveld Ancol (Jakarta)
e Ereveld Pandu (Bandung)
¢ Ereveld Leuwigajah (Cimahi)
e Ereveld Kalibanteng (Semarang)
LC%\OKLOGSGRA\'EE{
e Ereveld Candi (Semarang) SHCHIRN G

¢ Ereveld Kembang Kuning (Surabaya)
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Andere informatiefolders van de Oorlogsgravenstichting, o.a.:

° De Oorlogsgravenstichting (algemeen)
e Dienstverlening
° Birma-spoorweg

¢ Gedenkboeken

Nadere informatie: ¥ b
Oorlogsgravenstichting, Postbus 85981, 2508 CR Den Haag. Iegelasicige
Telefoon: (070) 3131080 Fax (070) 3621546 Postbank: 401.000.

www.ogs.nl
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(1966), Ambon (1967), Balikpapan (1967), Makasser (1968)
en Nieuw Guinea (1974). Op dit ereveld liggen thans meer dan
5.000 doden begraven.

Karel Doormanmonument
Het Karel Doormanmonument werd ontworpen door architect
W.J. G. Zeedijk, de onthulling vond plaats op 7 mei 1954. De
ey middelste plaquette op het monument
gt all  toont de beeltenis van schout-bij-nacht
: K.W. E. M. Doorman en zijn legendarische
tekst “Ik val aan volgt mij”.

Op de linkerplaquette is het admiraalsschip
De Zeven Provincién (uit de Tweede
Engelse Zeeoorlog) afgebeeld, met de tekst:
“De Heeren hebben my niet te verzoeken
maar te gebieden, en al wierdt my bevoolen
’s lands vlagh op een enkel schip te voeren.
Ik zou daarmee ‘t zee gaan en daar de Heeren Staaten hunne
vlagh betrouwen, zal ik myn leven waagen.

Michiel Adriaanszoon de Ruyter.”

Op de rechterplaquette zijn de kruisers Hr. Ms. De Ruyter,
HMAS Perth, USS Houston en Hr. Ms. Java te zien.

De tekst op deze plaquette luidt:

“In eerbied opgedragen aan alle mannen der Koninklijke
marine die niet uit de strijd terugkeerden. Slag in de Java Zee,
27 februari 1942

Op de achterzijde van dit monument staan op vijftien bronzen
gedenkplaten de namen van 915 marinemannen die vielen
tijdens de Slag in de Java Zee en een zeemansgraf kregen.

Hun namen zijn ook te vinden in de Gedenkboeken van de
Oorlogsgravenstichting (deel 38 en 39).
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